
Beste buurtbewoners, 
 
Op 11 november vieren ook wij in onze wijk weer het Sint Maartensfeest: feest van het delen. 
Dan lopen we tussen 18.15 en 19.00 uur met lampionnen door de straat, bellen aan en zingen Sint 
Maartensliedjes voor u. 
Hierna kunt u ons wat lekkers geven. 
Doet u ook mee? Zet dan een lichtje voor uw raam, dan weten wij dat we mogen aanbellen. 
 
 
 
 
De kinderen uit uw buurt. 


